	Welkomstwoord (Ewout)

Goedemiddag allemaal,
van harte welkom bij het afscheid van onze lieve Frans. Voor diegenen die online het afscheid volgen, ook van harte welkom natuurlijk. En omdat daar ook familie uit het buitenland bij is: welcome everyone, Bem Vinda querida familia.
Als het moment daar is, is het bijna onwerkelijk. Maar vandaag nemen we afscheid, van papa, van opa, van een broer, zwager, neef, vriend of kennis.
Als familie zullen wij het verhaal van Frans met jullie delen, zodat we met een traan maar zeker ook een grote lach aan Frans kunnen terugdenken.

De jeugd van Frans (Arno)

Ons pap, Franciscus Antonius Marinus Sanders, ofwel Frans, werd geboren te Eindhoven op 14 september 1944 als vierde kind van Antonius Martinus Sanders en Francisca Antonetta Hurkmans.
  
Zijn jeugd was er een van veel en lang buitenspelen samen met de andere kinderen op de Eckartseweg. Hutten bouwen in het “Buddebos” en ravotten tussen de haver- en roggevelden. Maar ook, deel uitmakend van een goed katholiek gezin, werd Frans door zijn vader verplicht na het buitenspelen een rozenhoedje te bidden. Voor wie niet weet wat een rozenhoedje is moet dat maar eens op zoeken. Dat is serieus bidden…

Als puber stond Frans bekend om zijn zangtalent of de poging daartoe. Menig feest stond hij op een tafel of stoel om het nummer “Mack the Knife” van Bobby Darin te vertolken. Onlangs bekende ons pap dat er ergens bij hem thuis nog een filmopname is die op DVD is gezet. Daar wordt nu naarstig naar gezocht..


Frans hield sowieso wel van een gezelschap en is jarenlang bij Jong Nederland actief geweest. Samen met de vrienden uit de buurt. Kamperen in de natuur met een kampvuur. Hutten en vlotten bouwen om het water over te steken. Frans vond het heerlijk. 

Toen Frans 15 was begon hij met werken in de produktie bij Philips. Hij werd daar verder gevormd in de Philipsschool in eerste instantie denkende wiskundeleraar te worden. Gaandeweg echter trok de techniek de belangstelling van Frans. Ook al omdat zijn vader, Toon Sanders, inmiddels was opgeklommen tot ploegbaas van de radioproduktieploeg en zelfs een prijs had gekregen voor het bedenken van een efficientere bekabeling van de geproduceerde radio´s. Samen met zijn vader heeft Frans menig apparaat uit elkaar gehaald om het te repareren of te verbeteren.

Frans had met name interesse voor electronica. Hij bouwde met een hobby electronica doos allerlei schakelingen en leerde zo meer en meer kennen over electrónica en raakte gaandeweg overtuigd dat zijn toekomst meer in de electronica en later vandaar uit bij computersystemen lag. Als kleine jongen was ik altijd gefascineerd door de geur van gesmolten tin dat mijn vader gebruikte bij het solderen van electronica onderdelen op printplaatjes. Ik moest dat ook proberen en sloop een keer naar de zolderkamer, zette de soldeerbout aan en begon de nieuw genaaide kleding van mijn moeder te solderen. Ik wist wel dat dat fout was maar tot mijn verbazing kreeg niet ik maar ons pap op zijn kop van mijn moeder…

Maar die printplaatjes dienden natuurlijk ergens toe. Laat in de jaren 70 riep ons pap mij op de zolder om zijn zelfgebouwde huiscomputer te laten zien. Hij had een monitor samengevoegd met twee 5 ¼ floppy disks in een met hout gemaakte constructie die de printplaten, en floppy disks met de monitor samenvoegden. Ene Steve Jobs deed iets vergelijkbaars in de jaren zeventig samen met Steve Wozniak. Zij noemden die computer de Apple I. Voor mij was de Frans I echter veel mooier. Pap jij was geweldig.


Frans en zijn gezin (Ewout)

Reusel

Frans leerde Ria, onze moeder, kennen toen hij in Cafe de Kolibrie werkte. Na het trouwen woonden ze eerst in Eindhoven maar toen ik geboren werd kochten ze een huis in Reusel, in De Wan, voor ik geloof 60.000 gulden. Papa was een Eindhovenaar, maar mama kwam uit het Gooi. Deze combi betekende dat wij bekend stonden als de kakkers van Reusel.


In Reusel had Papa een volkstuintje, hij had doordeweeks geen tijd en in het weekend vond hij het niet altijd even leuk. Dus wij mochten regelmatig meehelpen. De groenten planten, water geven en natuurlijk onkruid wieden. Ik herinner me de geur van de rabarber als dat de hele zaterdag stond te pruttelen. En wat stond er nog meer op het land? 20 rode kolen, 20 spitskolen, 20 savooiekolen. En nog bloemkolen. Allemaal mooi op een rijtje. Als ik dan thuis kwam en ik vroeg wat gaan we eten; ‘kijk maar eens in de kelder: de kolen moeten op’. En papa hield niet van doorgekookte groenten, en het moest vooral grof gesneden. Rode kool noemde ik daarom altijd rode plastic. O ja. een snijbonen molen: die hadden we ook. Stuk voor stuk of soms per 2 gingen daar de snijbonen doorheen. Dat vond ik wel tof om te doen. Maar om de draderige boontjes op te eten: dat was minder mijn ding. Maar als ik er nu over nadenk, was dat wel knap: een superdrukke baan en daarnaast dan ook een volledige volkstuin bijhouden.


Want ja, een drukke baan had Frans: hij heeft jarenlang in de IT gewerkt, van Reusel naar Utrecht, naar Enschede,  of het hele land door, en dan dagelijks op en neer, 06:15 in de auto, ook toen al files. Hij had een van de eerste mobiele telefoons in de auto van zijn werk. Een koelkast model. Dan belde hij dat hij onderweg was en om 19:15 thuis zou zijn. En dan wachtte mama met het avondeten, want papa wilde geen opgewarmde prak. Vers gekookte aardappels die hij met zijn vuurvaste keel in een keer achterover sloeg.


In 1985/ 1986 hebben Frans en Ria hun oog op een ander huis in Reusel laten vallen, aan de Kruisstraat: dat was een prachtig, vrijstaand huis. Het had muren en ramen maar meer ook niet. Daar moest dus wel het een en ander aan gebeuren. Naast zijn drukke baan kluste papa iedere avond en het hele weekend in het huis. Wij tussendoor koffie brengen, iets te eten. Het was een groot project. Gelukkig had hij regelmatig hulp. Maar papa was handig, leidingen frezen in de muur,  electra regelen, deuren afhangen, met klussen in het algemeen. En dan moest ik wel eens wat halen bij de doehetzelfzaak in Reusel, de Rietvink. Als ik dan bij de winkel kwam, waren er altijd heel veel verschillende soorten en maten. Dus op advies van de winkel nam ik wat mee, maar je begrijpt: dat was natuurlijk nooit het goede, hoe kon ik dat nou gekocht hebben. Ik kon weer terug. Inzicht in techniek, het handige van het klussen van papa hebben Arno en ik helaas niet geerfd.



Familie

Met het eigen gezin erop uit; dat vond hij fijn. Op zondag een wandeling in de bossen van Reusel of eens per jaar op zomervakantie naar Zwitserland. Maar op vakantie begon bij ons steevast op dezelfde manier: het hele huis werd klaargezet om in te pakken door Ria om vervolgens Frans aan het vloeken en tieren te krijgen. En iedereen die Frans kent, weet dat ie goed kon vloeken. “Nondedju”. Meer zal ik niet nadoen, maar de variatie was groot. “Dat kan nooit mee”. Maar desondanks ging veel, heel veel uiteindelijk toch mee. Inclusief de groter berner sennen in de achterbak. 


En wat deed papa als we in Duitsland ergens langs de snelweg stopten? Dan ging de dakkoffer open, pakte hij de jerrycan met water, een campinggaspitje, kookte hij het water, pakte hij de koffiekan, filterzakje, koffie en jawel, langs de snelweg werd een vers kopje koffie gezet.  Waar hij met volle teugen van dronk. En even later werd er ook nog een vers soepje gemaakt en knakworsten warm gemaakt. Je begrijpt: het werd een lange rit, maar gezellig.

En dat eerst ruziemaken en dan toch weer flexibel zijn kwam vaker terug bij familie: met de familie van mama gingen we jaarlijks een weekend weg naar Beekbergen op de Veluwe. Wij wilden graag vrijdagavond maar mijn vader moest gewoon werken en wilde liever pas zaterdag. Na lang zeuren, ook door Ria, kwam Frans dan toch iets eerder terug van zijn werk en dan gingen we alsnog vrijdagavond in het pikkedonker op zoek naar het vakantiepark wat midden in de bossen lag. 


Zijn beloning: Overnachten op een bed met van die heerlijke metalen spiraalbodems waar je de spiralen door het matras heen voelde. En toch was het weekend heel gezellig en vond hij dat ook.


Slapen kon hij maar moeilijk in een ander bed. Als we bij mijn oma van Ria’s familie in Blaricum logeerden, sliepen mijn vader en moeder samen op een 1-persoonsmatrasje van 80 cm. Je kan denken romantisch. Maar eerlijk: het was niet zijn favoriete bezigheid. 
Later is hij ook met zijn broers en zussen enkele keren op bezoek geweest bij tante Ank in Duitsland met overnachting. Het overnachten was altijd een dingetje, maar het heeft tot een heel mooi samenzijn met familie geleid.

En familie helpen, dat deed Frans graag – hij stond altijd voor je klaar, ook voor Nathalie en mij – bij het klussen, vloeren leggen, sloten repareren, tuinbestrating leggen, lampen ophangen. Toen Nathalie en ik in Gilze ons huis kochtten, hadden we een paar dagen Parijs geboekt. En dat bleek achteraf middenin de klusperiode te vallen. Ik weet het nog goed: ik belde Frans uit een telefooncel. Door het stuken was de parketvloer omhoog gekomen, die vloer ging er alsnog uit, dat deed hij, voordat de nieuwe houten vloer erop kon. En de keuken was bezorgd maar bleek door ons vergeten te betalen. En wie regelde alles? Frans: op hem kon je altijd bouwen en vertrouwen. Zijn hulp was onvoorwaardelijk.


Toen onze moeder, Ria was overleden en hij Linda leerde kennen, heeft hij ervoor gekozen om het grote huis in Reusel achter zich te laten en te verhuizen naar een appartement in Best, dichtbij zijn eigen zus en in de buurt van zijn andere broers. Dat vond hij heerlijk, om regelmatig zelf even langs te gaan, zomaar voor een kop koffie op de helft van een stevige wandeling.

Ja, ik denk wel dat Frans een echte familieman was.


Wandelen

Jarenlang op de middelbare school hebben we gestreden om een hond te krijgen. Frans wilde eigenlijk een Saarloos Wolfshond, maar uiteindelijk werd het een Berner Sennen; drie achter elkaar om precies te zijn: Senna, Aika en Mayra. En het waren alledrie fantastische, unieke honden. Waar Frans met heel zijn hart van hield. Heerlijk wandelen in de bossen van Reusel, bij de Visvijver, het Kroonven, de grote Cirkel, het Beleven, de Moeren. Hij hield steeds meer van actief erop uit in de natuur.

Toen hij eenmaal in Best woonde, wandelde hij zo vanuit zijn appartement naar De Mortelen, zijn favoriete wandelomgeving. Vorig jaar heb ik met hem nog herinneringen opgehaald uit zijn jeugdtijd. Samen met Hinde hebben we gewandeld in Nederwetten langs de Dommel. Met de stok en mobiele zuurstof in toch nog 4 kilometer gewandeld, ongelofelijk. En wij maar zeggen: “niet zo snel opa, langzamer”. Maar wel hele mooie herinneringen opgehaald aan zijn familie in Nederwetten en wat ze in de omgeving uithaalden.

Vorige week woensdag ben ik er voor het laatst op uit gereden met papa in de rolstoel. Het was een onverwacht goede dag voor hem. In de ochtend door het Salderespark, en in de middag nog naar de Visvijver. Twee keer rond de vijver zelfs. Met een brok in mijn keel. Want wat een onwerkelijk gevoel was dat, de allerlaatste wandeling. Nog een keer genieten van het lentegroen, de vogels die fluiten, de zon op je bol, de zon op je schouders.  

Papa, ik mis je.


Opa Frans en Hinde

“Er is een gedicht dat voor mij heel goed beschrijft wat een opa voor mij betekent:

Opa is als een vriend

Die liefde en respect verdiend

Een opa is een man

Met wie je alles delen kan

Als opa er niet zou zijn

Dan is het leven minder fijn

Een opa en het gezin

Veel plus en weinig min

Een opa, waarvan je zeker weet

Dat je elkaar nooit vergeet

En zo was mijn lieve opa Frans ook


Opa was een energieke, beleefde en bovenal liefdevolle man. Dat merkte je aan alles. Aan de dagelijkse wandelingen die hij maakte en aan de spelletjes die hij met mij deed, zoals roulette. Al moet ik zeggen dat opa daar niet zo goed in was — tenminste, zo leek het toen ik vier jaar oud was en hij mij altijd liet winnen.


Mijn mooiste herinneringen aan opa zijn juist de simpele momenten, in de Kruisstraat in Reusel. We aten daar vaak ’s middags gestampte muisjes van de Ruijter en leverpastei van Unox. ’s Middags speelde ik met de Playtrack en ’s avonds aten we lachebekjes met salade. Als ik dan in de avond bleef slapen sliep ik onder het apendekbed, waar ik vele jaren met plezier in heb mogen slapen, ik sliep dan in de logeerkamer die vroeger papa’s kamer was. Het waren misschien eenvoudige dingen, maar het zijn precies die momenten die mij hebben gevormd en waar ik met veel liefde op terugkijk.

Een van de leukste eigenschappen van opa was zijn avontuurlijke geest. Zo ging hij gewoon mee naar de Efteling en stapte hij in de Python, met twee loopings. Ook ging hij in 2016 samen met papa en mij van de rodelbaan in Duitsland af. Weliswaar als een mega slome slak, maar dat deed niets af aan de pret. Als klein kind vond ik het vooral geweldig dat opa dat gewoon deed.


Als er één ding is dat ik van opa heb geleerd, dan is het dat je nooit te oud bent om op avontuur te gaan, want ja mijn opa reed nog in een onbekende BMW naar Zwitserland, ondanks dat hij 76 jaar oud was. 

Als laatste wil ik opa bedanken voor de leuke tijd die ik samen met hem heb beleefd. Ik zou mij geen andere opa kunnen wensen. 
Ik zal je nooit vergeten.
Ik hou van je opa. Rust zacht.


Frans en Brazilie (Arno)

Het Braziliaanse avontuur van Frans begon in januari 2007 toen Arno Patricia voorstelde, en zij, het "complete pakket", zoals zij dat noemt, met zich mee bracht. Patricia kwam namelijk met twee jongens, Matheus en Vinicius, die Frans al snel "Opa" zouden noemen. Een paar weken geleden vroeg ik Matheus wat hij zich het meest herinnert van zijn opa. Matheus zei dat het de eerste ontmoeting was in het huis in Reusel. Mijn vader had al het speelgoed uit onze kindertijd van zolder gehaald, en de jongens hadden het over de hele woonkamer verspreid, die nogal groot was. Frans en het "complete pakket"—het was liefde op het eerste gezicht.

Enige tijd later, toen ik mijn ouders vertelde dat ik Patricia ten huwelijk had gevraagd, waren ze allebei dolblij, totdat ik uitlegde dat de bruiloft in Brazilië zou plaatsvinden. De lach van mijn vader verdween als sneeuw voor de zon. Iedereen die hem goed kent, weet dat zijn huis en zijn bed hem dierbaar waren. Wat moesten ze dan denken van een reis naar Brazilië?

Eenmaal in Brazilië aangekomen, waren mijn ouders er dol op, en vooral Frans genoot er enorm van, gezien het grote aantal foto's dat hij maakte. Hij voelde zich zeer welkom en op zijn gemak in het land van zijn nieuwe Braziliaanse familie. Uitstapjes naar de “Encontro das Aguas” waar de Rio Negro en de Amazone (twee grootste rivieren ter wereld) samenvloeien, de watervallen van Presidente Figueiredo en het theater van de Amazone, en vele ontmoetingen met zijn nieuwe Braziliaanse familie die hem en Ria met open armen ontvingen. Ze genoten volop van het bruiloftsfeest en de camera stond niet stil, ook niet bij de danseressen van een sambaband die op het feest speelde. Mijn vader merkte op dat er prachtige vrouwen in Brazilië zijn...

Het “complete pakket” verhuisde naar Nederland met de Cocker Spaniel “Sandy” en ook Cecilia, de moeder van Patricia kwam enkele maanden naar Nederland; we gingen skiën in Italië met de hele Braziliaanse en Nederlandse familie, we hielden Braziliaanse barbecues en genoten echt van onze tijd samen. Maar Arno en Patricia besloten terug te keren naar Brazilië, wat mijn ouders verdrietig maakte. De komst van mijn nichtje Hinde was in die tijd heel belangrijk en bracht mijn ouders nieuw geluk.

Helaas werd mijn moeder ziek en overleed ze in 2013. Het was een extreem moeilijke tijd in het leven van mijn vader. Hij voelde zich erg eenzaam. Maar die eenzaamheid gaf mijn vader ook kracht. Kracht om nog twee keer naar Brazilië te reizen, waar hij Rio de Janeiro, Petrópolis, Foz do Iguaçu, Gramado en Canela, Florianópolis en andere plaatsen bezocht. Zijn camera stond constant aan. Maar één ding ontbrak: een vrouw. Op oudejaarsavond 2017/2018 in Florianópolis zei Dona Cecilia, Patricia's moeder: "Frans, ik heb een superleuke single vriendin die ik je wil voorstellen. Het is Linda Santos. Wil je haar ontmoeten?" Mijn vader zei ja en stuurde een berichtje naar Linda.

Ongeveer vier maanden later, aan het einde van een videogesprek, zei mijn vader: "Trouwens, Linda komt naar Nederland." Het duurde even voordat ik begreep wat hij zei, want na dat nieuwjaarsgesprek had hij het nooit meer over Linda gehad, dus ik dacht dat dat contact geen succes was. Maar het liep wél goed af, en hoe!

Linda vertelde me recent dat mijn vader na dat eerste contact lange berichten via WhatsApp verstuurde. Echte liefdesbrieven. En in het Portugees… Mijn vader studeerde Portugees bij Gabriela, zijn lerares Braziliaans Portugees. En later, toen Gabriela geen les meer kon geven, ging hij verder met Analisa. Tot op de dag van vandaag zijn de twee goede vrienden van Frans en Linda.

Omdat Reusel een klein stadje is, vallen de mensen dingen op. Op een dag liep er een vrouw langs het huis van mijn vader terwijl hij in de tuin aan het werk was. De vrouw zei: "Wat een prachtige tuin! Heb je een relatie?" Mijn vader antwoordde: "Ja, en ze is onderweg!"

Dus ging Linda naar Nederland; voor drie maanden om deze knappe man (haar woorden) te ontmoeten, die oprechte interesse in haar toonde. Mijn vader had de nacht voor haar aankomst niet geslapen uit angst de aankomsttijd op het vliegveld te missen. Ze kwam aan en ging met hem naar het boerenplaatsje Reusel. Ter informatie: Linda heeft in Rio de Janeiro, Belo Horizonte en Manaus gewoond. Allemaal steden met miljoenen inwoners en veel te doen.

Maar mijn vader was een slimme charmeur. De twee bezochten Kinderdijk, Giethoorn, de Keukenhof, Amsterdam, Brussel, Den Haag en nog veel meer mooie en bijzondere plekken. Mijn vader zei tegen haar: "Ik leer Nederland nu pas echt kennen." Mijn vader kookte voor Linda, ze dronken wijn en bier, en de twee werden verliefd.


Op een mooie dag, terwijl ze over de markt van Reusel liepen en net een stuk watermeloen hadden gekocht, zei mijn vader: "Laten we naar de juwelier gaan." En Linda dacht: "Deze man gaat me ten huwelijk vragen." Mijn vader legde de watermeloen op de toonbank (...) en zei: "Ik wil een ring kopen." Ze bekeken de ringen en kozen er samen een uit, maar de ring bleef liggen (om aangepast te worden).

Linda is gewend om vroeg naar bed te gaan en deed dat ook op de avond van 4 september. Maar om middernacht maakte mijn vader haar wakker, zette muziek op en vroeg haar ten dans. Hij leidde haar naar een hoek van de kamer waar een tafel stond met twee ringen, die nu precies de juiste maat hadden. Hij vroeg haar ten huwelijk op 5 september 2018, haar verjaardag, en ze zei "JA!".

De twee spraken af om Carol, Linda's dochter, met haar gezin – Aaron, Samuel en Noah – te bezoeken. En zo vertrok Frans naar de Verenigde Staten, alweer een reis naar een land dat hij nooit had gedacht te zullen bezoeken. En opnieuw draaide de camera op volle toeren.

Frans en Linda trouwden op 1 juni 2019 en begonnen aan hun huwelijksleven. Ze verhuisden naar Best, een stad die Linda erg leuk vindt vanwege de gunstige ligging ten opzichte van het stadscentrum en de treinverbinding voor dagtripjes. Ze nam zelfs de trein naar Amsterdam met mijn vader, die zei: "Ik kan niet geloven dat ik met de trein ga!"

Ze maakten veel uitstapjes. Korte wandelingen in de buurt. Reizen naar Zwitserland en Portugal. Ze gingen naar het strand om te zonnebaden als jonge Goden. Ze genoten van het leven. Zoals Linda zei: "Ons huwelijk was een groot feest." 

Het was een gelukkig huwelijk en een gelukkig leven waar we dankbaar voor zijn.

Papa, we zijn hier samen om je te bedanken voor het leven dat je met ons hebt gedeeld. Ik hou van je.


Dankwoord (Ewout)

Dat brengt ons aan het einde van het afscheid van ons pap, onze opa, onze Frans. Wij vinden het heel bijzonder dat we dit afscheid met jullie hebben mogen delen. 

Zo dadelijk wordt een laatste nummer gespeeld en dan willen we jullie vragen om de zaal te verlaten. Jullie zijn van harte uitgenodigd om in de koffiekamer even na te praten en te drinken en te proosten op het leven. Wij zullen daar iets later ook komen.

Dank jullie wel allemaal, ook voor diegenen die het afscheid online hebben gevolgd. So, thanks everyone for joining online.
	Palavras de boas-vindas (Ewout)

Boa tarde a todos,
Sejam bem-vindos à despedida do nosso querido Frans. Para aqueles que acompanham a despedida online, sejam também muito bem-vindos.
Quando o momento chega, parece quase irreal. Mas hoje estamos nos despedindo do papai, do vovô, de um irmão, cunhado, primo, amigo ou conhecido.
Como família, compartilharemos a história do Frans com vocês, para que possamos nos lembrar dele com lágrimas nos olhos, mas certamente também com um grande sorriso.


A Juventude de Frans (Arno)

Nosso pai, Franciscus Antonius Marinus Sanders, ou Frans, nasceu em Eindhoven em 14 de setembro de 1944, sendo o quarto filho de Antonius Martinus Sanders e Francisca Antonetta Hurkmans.

Sua infância foi repleta de brincar na rua com as outras crianças da Eckartseweg (a rua onde a familia Sanders morava). Construíam cabanas no "Buddebos" (uma floresta) e corriam pelos campos de aveia e centeio. Mas também, por fazer parte de uma família católica, Frans era obrigado por seu pai a rezar o terço depois de brincar lá fora. Quem não sabe o que é um terço deveria pesquisar. É uma oração séria...

Na adolescência, Frans era conhecido por seu talento para o canto, ou pelo menos por suas tentativas. Em muitas festas, ele subia na mesa para cantar "Mack the Knife", de Bobby Darin. Recentemente, meu pai confessou que ainda existe uma gravação em vídeo em algum lugar da casa dele, que foi transferida para DVD. Estamos em buscas deste DVD...

Frans sempre gostou da companhia de outros e participou ativamente do Jong Nederland (os escoteiros na Holanda) por anos. Junto com os amigos ele acampava na natureza, construía cabanas e jangadas para atravessar a água. Frans adorava isso.

Aos 15 anos, Frans começou a trabalhar na produção da Philips. Ele continuou seus estudos na Escola da Philips, inicialmente pensando em se tornar professor de matemática. Gradualmente, porém, a tecnologia despertou o interesse de Frans. Isso se deveu, em parte, ao fato de que seu pai, Toon Sanders, ter ascendido ao cargo de chefe da equipe de produção de rádios e até mesmo tinha recebido um prêmio por desenvolver um sistema de cabeamento mais eficiente para os rádios produzidos. Juntamente com o pai, Frans desmontou muitos aparelhos para consertá-los ou aprimorá-los.

Frans tinha um interesse especial por eletrônica. Ele construía todo tipo de circuito usando um kit hobby de eletrônica, aprendendo cada vez mais sobre eletrônica no processo, e gradualmente se convenceu de que seu futuro estava mais voltado para a eletrônica e, a partir daí, para sistemas de computadores. Quando criança, eu sempre ficava fascinado com o cheiro de estanho derretido que meu pai usava para soldar componentes eletrônicos em placas de circuito. Eu também precisava experimentar, então uma vez subi no sótão, liguei o soldador e comecei a soldar as roupas recém-costuradas da minha mãe. Eu sabia que era errado, mas para minha surpresa, não fui eu, e sim nosso pai, quem levou a bronca da minha mãe…

Mas aquelas placas tinham uma função, é claro. No final dos anos 70, meu pai me chamou ao sótão para me mostrar o computador que ele mesmo construiu. Ele havia combinado um monitor com dois drives de disquete de 5 1/4 polegadas em uma estrutura de madeira que unia as placas de circuito e os disquetes ao monitor. Um certo Steve Jobs fez algo semelhante nos anos 70, junto com Steve Wozniak. Eles chamaram aquele computador de Apple I. Para mim, no entanto, o Frans I era muito mais bonito. Pai, você era incrível.


Frans e a sua família Holandesa (Ewout)

Reusel

Frans conheceu Ria, nossa mãe, quando trabalhava no Café “de Kolibrie” (Colibrí). Depois de se casarem, moraram primeiro em Eindhoven, mas quando eu nasci, compraram uma casa em Reusel, em De Wan, por, creio eu, 60.000 florins. Papai era de Eindhoven, mas mamãe vinha de “Het Gooi” (área de alto padrão perto de Amsterdam). Essa combinação fez com que fôssemos conhecidos como os esnobes de Reusel.

Em Reusel, meu pai tinha uma horta comunitária; ele não tinha tempo durante a semana e, nos fins de semana, nem sempre gostava muito de trabalhar na horta. Então, podíamos ajudar regularmente. Plantar os legumes, regá-los e, claro, capinar. Lembro-me do cheiro do ruibarbo cozinhando em fogo baixo durante todo o sábado. E o que mais crescia no campo? Vinte repolhos roxos, vinte repolhos pontiagudos, vinte repolhos-de-savóia. E couve-flor também. Todos enfileirados direitinho. Quando eu chegava em casa e perguntava o que íamos comer, ele respondia: "Dê uma olhada na adega: os repolhos precisam ser usados". E meu pai não gostava de legumes cozidos demais, então eles tinham que ser picados grosseiramente. É por isso que eu sempre chamava o repolho roxo de "plástico vermelho". Ah, sim. Um cortador de vagem: nós também tínhamos um desses. Eu achava legal cortar vagem no cortador. Mas comer vagem: isso não era muito a minha praia. Mas, pensando bem, foi uma grande conquista: um trabalho supercorrido e ainda cuidar de uma horta comunitária.

Sim, Frans tinha um trabalho muito exigente: trabalhou na área de TI durante anos, de Reusel passando por todo o país, indo e voltando diariamente, de carro às 6h15, mesmo naquela época havia engarrafamentos. Ele tinha um dos primeiros celulares no carro da empresa. Um modelo que parecia uma geladeira. Ligava para avisar que estava a caminho e que chegaria em casa às 19h15. E então a minha mãe o esperava com o jantar, porque o pai queria comida feita na hora. Batatas recém-cozidas que ele engolia de uma vez só com sua garganta à prova de fogo.

Em 1985/1986, Frans e Ria puseram os olhos em outra casa em Reusel, na Kruisstraat: era uma linda e grande casa. Porém, somente tinha paredes e janelas, nada mais. Portanto, precisava de muito trabalho. Além do seu emprego exigente, meu pai trabalhava na casa todas as noites e durante todo o fim de semana. Nos intervalos, levávamos-lhe café e algo para comer. Era um grande projeto. Felizmente, ele tinha ajuda regular. Mas meu pai era habilidoso: instalava canos na parede, mexia na parte elétrica, colocava portas — fazia pequenos trabalhos em geral. E, às vezes, eu tinha que ir comprar alguma coisa na loja de construção em Reusel, a Rietvink. Quando eu chegava à loja, havia sempre tantos tipos e tamanhos diferentes. Então, seguindo o conselho da loja, eu levava alguma coisa para casa, mas você entende: nunca era a coisa certa, é claro; como eu poderia ter comprado aquilo? Eu tinha que voltar. Infelizmente, nem eu nem o Arno herdamos o conhecimento técnico ou as habilidades práticas do nosso pai.

Família

Sair com a própria família; isso era algo que ele gostava. Aos domingos, uma caminhada nas florestas de Reusel ou, uma vez por ano, férias de verão na Suíça. Mas, para nós, as férias começavam sempre da mesma maneira: minha mãe queria levar a casa inteira, o que inevitavelmente fazia Frans começar a reclamar e xingar. E todo mundo que conhecia o Frans sabe que ele sabia xingar muito bem. “Nondedju”. Não vou imitar mais, mas a variedade era grande. “Isso nunca vai caber”. Ainda assim, no fim, muita coisa — muita mesmo — acabava indo junto. Inclusive o grande boiadeiro suíço na parte de trás do carro.

E o que o papai fazia quando parávamos em algum lugar na beira da estrada na Alemanha? Ele abria o bagageiro de teto, pegava o galão de água, um fogareiro de camping, fervia a água, tirava a cafeteira, o filtro, o café e, sim, ali mesmo, na beira da estrada, preparava uma xícara de café fresquinho — que ele tomava com muito prazer. E, pouco depois, ainda fazia uma sopa quente e esquentava salsichas. Dá para imaginar: a viagem ficava longa, mas muito agradável.

E esse padrão de primeiro discutir e depois ainda assim ser flexível voltava com frequência na família: com a família da mamãe, íamos todos os anos passar um fim de semana em Beekbergen, na Veluwe. Nós queríamos ir já na sexta-feira à noite, mas meu pai tinha que trabalhar e preferia só ir no sábado. Depois de muita insistência, inclusive da Ria, Frans acabava voltando um pouco mais cedo do trabalho e, mesmo assim, íamos na sexta-feira à noite, no breu total, procurando o parque de férias que ficava no meio da floresta.

A recompensa dele: passar a noite em uma cama com aquelas deliciosas bases metálicas de molas, em que você sentia as molas através do colchão. E, ainda assim, o fim de semana era muito agradável, e ele também achava isso.

Dormir em outra cama era difícil para ele. Quando ficávamos hospedados na casa da minha avó, da família da Ria, em Blaricum, meu pai e minha mãe dormiam juntos em um colchão de solteiro de 80 cm. Pode parecer romântico. Mas, sendo sincero: não era a atividade preferida dele.

Mais tarde, ele também foi algumas vezes, com seus irmãos e irmãs, visitar a tia Ank na Alemanha, com pernoite. Dormir fora sempre era um pequeno desafio, mas acabou proporcionando momentos muito bonitos de convivência em família.

E ajudar a família, isso Frans gostava de fazer — ele estava sempre pronto para você, também para Nathalie e para mim — com trabalhos manuais, colocar pisos, consertar fechaduras, fazer o calçamento do jardim, pendurar luminárias. Quando Nathalie e eu compramos nossa casa em Gilze, tínhamos reservado alguns dias em Paris. E depois percebemos que isso caiu bem no meio do período de reformas. Lembro bem: liguei para Frans de um telefone público. Por causa do reboco, o piso de parquet tinha estufado; ele acabou removendo o piso, antes que o novo piso de madeira pudesse ser colocado. E a cozinha tinha sido entregue, mas nós tínhamos esquecido de pagá-la. E quem resolveu tudo? Frans: você sempre podia contar e confiar nele. A ajuda dele era incondicional.

Quando nossa mãe, Ria, faleceu e ele conheceu Linda, decidiu deixar para trás a grande casa em Reusel e se mudar para um apartamento em Best, perto de sua própria irmã e também próximo de seus outros irmãos. Ele gostava muito disso, de passar de vez em quando, espontaneamente, para um café no meio de uma boa caminhada.

Sim, acho que Frans era realmente um verdadeiro homem de família.

Caminhadas

Durante anos, no ensino médio, lutamos para conseguir um cachorro. Frans na verdade queria um Cão-Lobo de Saarloos, mas no fim acabou sendo um grande boiadeiro suíço; três, para ser exato: Senna, Aika e Mayra. E os três eram cães fantásticos e únicos, pelos quais Frans tinha um amor enorme. Adorava caminhar nas florestas de Reusel, perto do lago de pesca, Kroonven, o grande Círculo, o Beleven, os Moeren. Ele passou a gostar cada vez mais de sair ativamente para a natureza.

Quando passou a morar em Best, ele saía a pé direto do apartamento para De Mortelen, seu lugar favorito para caminhar. No ano passado, ainda relembrei com ele histórias da juventude. Junto com Hinde, caminhamos em Nederwetten ao longo do rio Dommel. Mesmo com oxigênio portátil, ele ainda caminhou 4 quilômetros — inacreditável. E nós dizendo: “não tão rápido, vovô, mais devagar”. Mas foram lembranças muito bonitas da família dele em Nederwetten e das coisas que aprontavam na região.

Na quarta-feira da semana passada, saí pela última vez com o papai em sua cadeira de rodas. Foi um dia inesperadamente bom para ele. De manhã, pelo Salderespark, e à tarde ainda fomos ao lago de pesca. Demos duas voltas no lago, inclusive. Com um nó na garganta. Porque que sensação irreal foi aquela, a última caminhada. Aproveitar mais uma vez o verde da primavera, os pássaros cantando, o sol no rosto, o sol nos ombros.

Pai, sinto sua falta.


Vovô Frans e Hinde

“Há um poema que, para mim, descreve muito bem o que um avô significa:

Avô é como um amigo

Que merece amor e respeito

Um avô é um homem

Com quem você pode compartilhar tudo

Se o avô não estivesse aqui

A vida seria menos bonita

Um avô e a família

Muitos pontos positivos e poucos negativos

Um avô, de quem você tem certeza

De que nunca se esquecerão um do outro”

E foi exatamente assim que o meu querido avô Frans também foi.

O vovô era um homem enérgico, educado e, acima de tudo, cheio de amor. Isso se percebia em tudo: nas caminhadas diárias que ele fazia e nos jogos que jogava comigo, como a roleta. Embora eu tenha que dizer que o vovô não era tão bom nisso — pelo menos era o que parecia quando eu tinha quatro anos e ele sempre me deixava ganhar.

Minhas melhores lembranças do vovô são justamente os momentos simples, na Kruisstraat, em Reusel. Muitas vezes comíamos à tarde pão com granulado de chocolate e patê de fígado. À tarde eu brincava com o Playtrack e, à noite, comíamos “lachebekjes” com salada. Quando eu dormia lá, ficava debaixo do edredom de macaco, no qual dormi por muitos anos com alegria; eu dormia no quarto de hóspedes, que antes era o quarto do papai. Podiam ser coisas simples, mas são exatamente esses momentos que me formaram e dos quais me lembro com muito carinho.


Uma das características mais marcantes do vovô era seu espírito aventureiro. Ele simplesmente ia conosco ao parque Efteling e entrava na montanha-russa Python, com dois loopings. Em 2016, ele também desceu o tobogã de montanha na Alemanha junto com o papai e comigo. Ainda que como uma lesma super lenta, isso não tirou nada da diversão. Quando eu era pequeno, achava incrível que o vovô simplesmente fazia essas coisas.

Se há uma coisa que aprendi com o vovô, é que nunca se é velho demais para viver aventuras. Afinal, meu avô ainda dirigiu um BMW desconhecido até a Suíça, mesmo tendo 76 anos.

Por fim, quero agradecer ao vovô pelos momentos maravilhosos que vivi ao lado dele. Eu não poderia desejar outro avô.
Nunca vou te esquecer.
Eu te amo, vovô. Descanse em paz.


Frans e o Brasil (Arno)

A aventura brasileira do Frans começou em janeiro de 2007 quando Arno apresentou Patrícia e ela trouxe consigo o que ela chama o “pacote completo”. Porque Patrícia veio com dois meninos, Matheus e Vinicius, que rapidamente iriam chamar o Frans de “Opa” ou avô. Faz algumas semanas que perguntei para Matheus o que ele mais se lembra do meu pai. Matheus falou que era o primeiro encontro na casa em Reusel. Meu pai trouxe todos os brinquedos da nossa infância do sótão e os meninos conseguiram espalhar estes brinquedos sobre toda a superfície da sala de estar, que era bastante grande. Frans e o “pacote completo”, foi amor à primeira vista.
 
Quando um tempo depois falei para meus pais que pedi Patrícia em casamento os dois ficaram muito felizes até que expliquei que o casamento seria no Brasil. O riso do meu pai desapareceu. Quem o conhece bem sabe que a sua casa e a sua cama eram ouro para ele. O que pensar de uma viagem para o Brasil???
 

Porém uma vez que chegou no Brasil, meus pais adoraram e especialmente Frans gostou muito tendo em vista a enorme quantidade de fotos que ele tirou. Ele se sentiu muito bem vindo e muito a vontade na terra da sua nova família Brasileira. Passeios para o encontro das águas, as cachoeiras de Presidente Figueiredo e o teatro do Amazonas e muitos encontros com a nova família brasileira que receberam ele e Ria com os braços abertos. Festejaram muito na festa do casamento e a câmera fotográfica não parava de tirar fotos inclusive das dançarinas de uma banda de samba que tocava na festa. Meu pai notou que tem mulheres bonitas no Brasil…
 


O pacote completo mudou para Holanda com a cocker “Sandy” e também dona Cecilia veio para alguns meses, fomos esquiar na Itália com toda a família brasileira e holandesa juntos, fizemos churrascos brasileiros e desfrutamos muito o tempo juntos. Mas Arno e Patricia decidiram retornar ao Brasil, o que deixou meus pais tristes. A chegada da minha sobrinha Hinde foi importante em este momento e deu nova felicidade para os meus pais.
 

Porém infelizmente minha mãe adoeceu e faleceu em 2013. Momento extremamente difícil na vida do meu pai. Sentiu muito a solidão. Porém a solidão também deu força para o meu pai. Força para viajar mais duas vezes para o Brasil onde ele conheceu Rio de Janeiro, Petrópolis, Foz de Iguaçu, Gramado e Canela, Florianópolis e outros lugares. A máquina fotográfica tirando fotos e fotos. Porém uma coisa, uma mulher, faltava. Na noite de Ano Novo 2017/2018 em Floripa a dona Cecilia, mae da Patricia disse: “Frans, eu tenho uma amiga solteira muito legal para apresentar. É a Linda Santos. Você quer conhecer ela?” Meu pai disse sim e mandou uma mensagem para Linda.
 
Uns 4 meses depois, no fim de uma conversa de vídeo, meu pai disse para mim: “Esqueci de mencionar mas Linda vem para Holanda”. E eu demorei para entender porque depois daquela conversa no ano novo ele nunca mais falou nada da Linda então para mim não deu certo. Mas deu certo e como…
 

Linda me contou recentemente que meu pai enviava textos grandes por Whatsapp. Verdadeiras cartas de amor. E, em portugués… Meu pai estava estudando portugués com Gabriela, sua professora brasileira de portugués. E depois quando Gabriela não podia mais continuava com a Analisa. Até hoje as duas são grandes amigas do Frans e da Linda.


Como Reusel é uma cidade pequena, as pessoas percebem as coisas. Um dia uma mulher passou na frente da casa do meu pai que estava arrumando o jardim. A mulher disse: “Que jardim bonito! Está namorando?”. Meu pai disse: “ Sim,e ela está chegando!”

Então Linda foi, foi 3 meses para Holanda para conhecer este homem bonito (palavras dela) que mostrou interesse genuíno nas conversas com ela. Meu pai não dormiu a noite antes da chegada dela por medo de perder o horário da chegada no aeroporto.  Ela chegou e foi com ele para a cidade fazendeira de Reusel. Para saber, a Linda já morou no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Manaus. Todas cidades com milhões de habitantes e um monte de coisas para fazer.

Mas meu pai era um conquistador inteligente. Os dois visitaram Kinderdijk (cidade dos moinhos), Giethoorn (Veneza Holandesa), Keukenhof (cidade das tulipas), Amsterdam, Bruxelas, Haia e um monte de lugares bonitos e diferentes. Meu pai disse para ela: “Só agora estou conhecendo Holanda”. Meu pai cozinhava para Linda, eles beberam vinhos, cervejas e os dois se apaixonaram.
 
Um belo dia andando no mercado de Reusel onde acabaram de comprar um pedaço de melancia meu pai disse: “bora para a joalheria”. E Linda pensou “este homem vai me pedir em casamento”. Meu pai colocou a melancia no balcão (…) e disse “Quero comprar uma aliança”. Viram e escolheram juntos, mas a aliança ficou (para ser ajustada).
 


Linda está acostumada a dormir cedo e fez na noite de 4 de setembro. Porém, à meia-noite meu pai a acordou, botou uma música e pediu dançar. Ele dirigiu ela para um canto do quarto onde tinha uma mesa e lá estavam duas alianças agora no tamanho certo. Ele a pediu em casamento 5º de setembro de 2018, dia do aniversário dela, e ela disse "SIM!".
 

Os dois combinaram de visitar a Carol, a filha da Linda com a família dela, Aaron, Samuel e Noah, para se conhecer. E lá foi Frans para os Estados Unidos, mais uma viagem para um país que ele nunca pensou em conhecer. E de novo a máquina fotográfica estava a todo vapor.
 
Frans e Linda se casaram em 1º de junho de 2019 e começaram a vida de casados. Se mudaram para Best, uma cidade que Linda gosta bastante com a facilidade do centro perto e o trem para fazer passeios. Inclusive conseguiu ir de trem para Amsterdam com o meu pai que falou “nao acredito que estou indo de trem”.
 

Fizeram muitos passeios. Pequenas caminhadas por perto. Viagens para Suíça e para Portugal. Foram para praia sendo gatinho e gatinha. Desfrutaram a vida. Como disse Linda: “Nosso casamento foi um grande namoro”. 

Foi um casamento e uma vida feliz pela qual estamos agradecidos.

Pai, voltamos aquí para te agradecer pela vida que você compartilhou com a gente. Te amo.


Agradecimento (Ewout)

Isso nos leva ao final da despedida do nosso pai, do nosso avô, do nosso Frans. Para nós, é muito especial termos podido compartilhar este momento com todos vocês.

Daqui a pouco será tocada uma última música e, então, gostaríamos de pedir que deixem a sala. Vocês estão cordialmente convidados a ir até a sala de convivência para conversar um pouco, tomar algo e brindar à vida. Nós chegaremos lá um pouco mais tarde.

Muito obrigado a todos, inclusive àqueles que acompanharam a despedida online. Então, obrigado a todos por participarem online.







 
